INSTEMMINGSVERKLARING BGH

Identiteit en Geloof van onze Gemeente

Als gemeente willen wij beginnen waar God
begint: bij Zijn Woord. Wij geloven dat de Bijbel
niet slechts een religieus boek is, maar de
levende openbaring van God. Door de Schrift
spreekt God vandaag nog tot Zijn volk. Daarom
willen wij leven vanuit het uitgangspunt sola
scriptura: de Schrift alleen is onze hoogste norm
voor geloof, leven en ethiek. Dat betekent dat
wij ons denken, onze keuzes, onze relaties en
ons gemeenteleven willen laten vormen door
wat God zegt. Zoals geschreven staat: “Heel de
Schrift is door God ingegeven en nuttig om te
onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op
te voeden in de gerechtigheid” (2 Timothels
3:16-17; Psalm 119).

Wij geloven dat God de wereld goed heeft
geschapen. In het begin was er harmonie tussen
God, mens en schepping. Door de zondeval is
echter gebrokenheid in de wereld gekomen en in
het hart van de mens. Daarom ervaren wij
vandaag strijd, pijn en verwarring. Toch laat God
Zijn schepping niet los. In de gemeente willen wij
elkaar helpen om te leven als discipelen van
Jezus Christus en elkaar begeleiden naar een
vruchtbaar christelijk leven (Genesis 1-3;
Mattheis 28:19-20; Romeinen 12; 1 Korinthe
12-13; 1 Johannes 3—4).

In het midden van deze gebroken wereld klinkt
het evangelie: Jezus Christus is Heer. Wij geloven
dat ware vrijheid alleen in Hem te vinden is.
Door Zijn kruis en opstanding bevrijdt Hij
mensen uit de macht van zonde en schuld.
Daarom willen wij leven met Jezus als het
centrum van ons bestaan. Niet wijzelf, niet bezit
en niet verlangens mogen ons beheersen, maar
Christus is Heer over ons leven (Johannes 8:36;
Romeinen 6; Galaten 5:13; Titus 2:14; 1 Petrus
2:24; 1 Johannes 1:5-10).

Het christelijk leven is geen stilstand maar een
weg van groei. God roept ons om steeds meer te
lijken op Jezus Christus. Dat betekent dat de
vrucht van de Geest zichtbaar mag worden in
ons leven: liefde, zachtmoedigheid,
vergevingsgezindheid, betrouwbaarheid,
eerlijkheid, integriteit en trouw.

Als gemeente willen wij elkaar daarin
bemoedigen, vermanen en helpen (Leviticus
11:45; Matthels 5-7; Romeinen 6:4; Romeinen
12:1-2; Galaten 5:22-24; Jakobus 1:22-25).

Wij geloven dat ieder mens door God gewild en
geliefd is. Elk leven is kostbaar vanaf het
allereerste begin. Daarom willen wij het leven
beschermen, koesteren en respecteren (Jeremia
1:5; Psalm 139:13-16; Lukas 12:6; Genesis 1:26—
27; Marcus 10:14). Omdat God het leven geeft,
erkennen wij ook dat Hij de Heer is over het
begin en het einde van het leven. Wij willen
daarom leven met eerbied voor het leven en
met het vertrouwen dat onze tijden in Gods
hand liggen (Genesis 1-2; Exodus 20:13; Genesis
9:5-6; Prediker 8:8; Psalm 139:16).

Wij geloven dat God de mens naar Zijn beeld
heeft geschapen, mannelijk en vrouwelijk. Man
en vrouw zijn gelijkwaardig in waarde, maar
verschillen in gaven en roeping. Samen
weerspiegelen zij iets van Gods wijsheid en
schoonheid. In de gemeente willen wij elkaar
daarom met respect, eer en liefde behandelen
(Genesis 1-3; Galaten 3:26-28; Efeze 5:21-33; 1
Petrus 3:7).

Wij geloven dat het huwelijk een geschenk van
God is en dat het door Hem bedoeld is als een
veilige en liefdevolle verbintenis tussen één man
en één vrouw. In het huwelijk mogen liefde,
trouw en verantwoordelijkheid tot bloei komen
(Genesis 2:22-25; Matthelis 19:3-9; Efeze 5:21-
33). Seksualiteit is door God gegeven en daarom
zowel kostbaar als kwetsbaar. Wij geloven dat
Gods Woord de kaders geeft waarin seksualiteit
tot haar recht komt en tot zegen kan zijn
(Genesis 1-2; Exodus 20:14; 1 Korinthe 6:9-10;
Hebreeén 13:4).

Het hart van het evangelie is dat Jezus Christus
zondaren redt. Door Zijn lijden, sterven en
opstanding heeft Hij de prijs voor onze zonden
betaald. In Hem vinden wij vergeving, herstel en
een nieuw begin (Psalm 103:12; Jesaja 53;
Johannes 3:16; 1 Johannes 1:9).

Wij geloven ook dat God Zijn verbond met Israél
niet heeft losgelaten. Zijn trouw aan dit volk laat



zien hoe betrouwbaar Zijn beloften zijn (Amos
9:14-15; Jeremia 31; Romeinen 9-11). Tegelijk
leven wij met de verwachting dat Jezus Christus
zal terugkomen. Die hoop geeft richting aan ons
leven en motiveert ons om anderen te wijzen op
Zijn liefde, redding en toekomst (1
Thessalonicenzen 4:13-18; Marcus 13).

Als gemeente willen wij deze overtuigingen niet
alleen belijden, maar ook praktisch vormgeven
in ons gemeenteleven. Daarom willen wij
groeien volgens de Bijbelse principes die worden
beschreven in het boek Nine Marks of a Healthy
Church van Mark Dever. Daarin worden negen
kenmerken genoemd van een gezonde
gemeente.

In de eerste plaats staat Bijbelse prediking
centraal: Gods Woord bepaalt wat wij
verkondigen. Daarbij hoort een helder evangelie
waarin het goede nieuws van Jezus Christus, Zijn
kruis en opstanding, centraal staat. Wij geloven
dat God mensen roept tot echte bekering: een
omkeer van hart en leven. Gemeenteleden zijn
mensen die door Gods Geest nieuw leven
hebben ontvangen.

Gemeente-zijn betekent ook dat wij ons aan
elkaar verbinden en verantwoordelijkheid
dragen voor elkaar in een bijbels verstaan van
lidmaatschap. In liefde helpen wij elkaar om op
de weg van Christus te blijven, ook wanneer
correctie nodig is.

Daarnaast willen wij elkaar aanmoedigen tot
discipelschap en geestelijke groei. God geeft ook
leiders aan de gemeente, zoals oudsten, om haar
te dienen en te leiden. Het doel van alles wat wij
doen is uiteindelijk de eer van God.

In lijn met ons verstaan van het Nieuwe
Testament hanteren wij het lidmaatschap van de
lokale gemeente voor hen die hun geloof in
Jezus Christus hebben beleden en door
onderdompeling zijn gedoopt, zoals wij dat zien
in de praktijk van de eerste gemeente (Matthels
28:19; Handelingen 2:38-41; Handelingen 8:36—
38; Romeinen 6:3-4). Wie nog niet tot deze stap
gekomen is, nodigen en bemoedigen wij om
open te blijven staan voor het spreken van God
door Zijn Woord en door de Heilige Geest, en om
in gehoorzaamheid aan Christus ooit ook deze
stap van de doop te zetten.

Deze overtuigingen zijn niet bedoeld als harde
regels of als een stok om mee te slaan. Ze
vormen een pastorale handreiking: een
gezamenlijke richting waarin wij als gemeente
willen groeien. Wij willen elkaar helpen,
bemoedigen, en waar nodig corrigeren, maar
boven alles samen Jezus Christus volgen met
heel ons leven.

Ruben Peters.



